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Bu sayfa sizin 


50. Yıldönümünde Bir Gerçek 


Köyümüz Çorum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Yolaltıtepe köyüdür. Köyümüz ilçenin en mağdur köyüdür. Zira köyden kasabaya yol olmadığı için, geliş gidişimiz pek güç olmakta, hastalandığımız zaman, tecrit edilmiş gibi, ölümümüzü beklemekteyiz. Birkaç sene önce köyümüzde yangın çıktı, 56 hane birden gözlerimiz önünde cayır cayır yandı esyalarımızla birlikte. Yolsuzluktan kasaba itfaiyesi gelip faydalı olamadı. 

Yirminci yüzyılda Ay'a gidilirken, biz köyümüzden kasabamıza gidemiyoruz. 
Seçim zamanı bol bol seçim nutukları veren Çorum mebuslarından köyümüzün yolunu yaptırmalarını istiyoruz. 


(Köy sakinleri) 


Gübre Almak İçin AP'li dost Şart 


12. 2. 1973 günü Domaniç Ziraat Odası'na ihtiyacım olan gübreyi almak için müracaat ettiğimde ilgililer: üye değilsin, sana gübre veremeyiz dediler. 14. 2. 
1973 günü Durabey köyünden Hacı Ahmet Yüksel de müracaat edince, yine aynı söz sarfedildiği halde, biraz sonra parti başkanı ile beraber mücracaatını tekrarladı. Bütün formaliteler değişti ve ihtiyacı olan gübreyi aldı. Bizim de ihtiyacımızı karşılayabilmek için bir parti mensubunu bulmamız gerekiyor. İlgililerin dikkatini çekerim. 


Aksu Köyünden bir vatandaş 


Kim Okutacak Çocuklarımızı . . . ! 

İlköğretimin gerçekleştiğini kabul edenlerin de süslü sözlerle avutulduğu yillarda okuluna, hattâ evine astığı tatlı sözler «Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir» levhaları şimdi tozlanıp örümceklenecektir. 

Milli Eğitim Bakanı yaz aylarındaki bir toplantıdan Ben öğretmenlerimin özlük haklarını aramazsam benim bu mevkide yerim yok, bunu bana hatırlatanı tebrik ederim» demişti. İşlerin aksaması yönünden hatırlatmayı faydalı bularak, öğretmen kemerini sıktı, dişini de sıktı, fakat öğretmeni uyuttuk sonanların kendileri gaflet içinde bulunduklarını teyit etmiş bulunuyorlar. 

Bugün çektiği geçim sıkıntısı yanında, yaşını geçirmiş, evlenmeyi aklından geçirmeyen öğretmenler vardır. En acıklısı da yadellere işçi olarak gidenlere yolunuz açık olsun demektir. Boşalan öğretmen açığı, kapatılması zorunlu olan okulu, köyü, halkı, en önemlisi de zavallı geleceğin eseri olacak çocuklar... 
Şimdi «gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır» sözüne sayın Milli Eğitim Bakanımızın vereceği süslü cevabı bekliyoruz. 


Bir öğretmen 一 ORDU 


Kapıda çevirme neden: ..? 


Ankara devlet dairelerinde yeni bir usul belirdi. Sizi kapıda çeviriyorlar. Evvelâ bir soruşturmaya tabi tutuyorlar, ondan sonra görmek istediğiniz kimseyi görmeniz lâzım geldiğine kanaat getirirlerse elinize bir kart verip gönderiyorlar. 
Emekli Sandığının durumu da böyledir. 


Durum 


6 Nisan tarihinde, 14. tur oylamada 6. cumhurbaşkanlığına kontenjan senatörlerinden Fahri Korutürk seçildi. Korutürk emekli bir oramiraldi ve 27 Mayıs hareketine de az-çok karışmıştı. Uzun zaman Moskova ve bir süre de Madrid elçiliklerinde bulunmuştu, Fakat bu gibi diplomatik görevlerde bulunmasına rağmen, memlekette her zaman silik ve sönük bir politikacı olarak kalmıştır, Kontenjan senatörlüğü sırasında ise «etliye sütlüye» karışmayan bir politikacı niteliğini elden bırakmamıştı. 


Bu bakımdan, Korutürk'ün cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine, yorumcular temkinli davranmak zorunda kaldılar. Gerçi Korutürk burjuvazinin adamıydı. Ama burjuvazinin liberal, yani 1961 Anayasasına bağlı, sıkıyönetimlere ve belirli ölçüde de olsa emperyalizme karşi koyan kolunu mu temsil ediyordu? Yoksa bütün çelişkileri sıkıyönetim gibi faşist yöntemlerle çözümlemeye kalkışan, emperyalizmin ortağı büyük burjuvazinin, toprak beylerinin hegemonyasını, işbirlikçi burjuvaziyi mi temsil ediyordu? 

Bilindiği gibi kamuoyu bu sorunun cevabını bulmakta gecikmedi. Yeni seçilen cumhurbaşkanı Erim ve Melen hükümetlerinde ticaret bakanlığı yapmış olan Naim Talü'yu başbakanlığa tayin etti. Bu tayinle, yeni cumhurbaşkanı kimliğini açığa vurmuş oluyordu, 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk başbakanlığa, Naim Talü'nun şahsında, işbirlikçi burjuvazinin en kalbur üstü temsilcisini getirmişti. Talü Demirel'in yetiştirmesiydi. 
Merkez Bankası genel müdürlüğüne, A. P. iktidarı sırasında, Demirel tarafından getirilmişti. Merkez Bankası genel müdürüyken, para fabrikasını, yani enflasyon mekanizmasını büyük burjuvazinin, yabancı tekellerin yararına işleten Talü iskonto hadlerini büyük burjuvazinin istediği seviyede tutmuş; yabancı şirketlerin kârlarını büyük ölçüde transfer etmelerini, yerli ortaklarının da bu gibi kâr transferleri ile birlikte sermayelerini dışarıya, Amerikan ve İşviçre bankalarına kaçırmalarını kolaylaştırmıştı. Büyük sermayecilere yaptığı bu hizmetlerinden ötürüdür ki, sıkıyönetimle iş başına gelen Erim, Naim Talü'yu ilk firsatta ticaret bakanlığına getirmişti. 


Talü'nun başbakanlığa tayin edildiği günlerde Askeri Yargıtay TİP başkanı Behice Boran ve arkadaşlarına verilen ağır cezaları onaylıyordu. Sıkıyönetim duruşmaları, polis ve paşaların baskısı hiç eksilmeden devam ediyordu. Bu da Talü hükümetinin Erim ve Melen hükümetlerinden farksız olduğunu, terör ve talan gibi yöntemlere dayandığını gösteriyordu. 

Telü hükümeti, AP'li ve CGP'li bakanlardan oluşmuştur. Programı da Erim ve Melen hükümetlerindekinden farksızdır, Tıpkı ötekilerin programları gibi, sıkıyönetim terörüne ve anti-komünizme dayanmaktadır. Bilindiği gibi bu hükümetler yıllardan beri sebep oldukları bunalımların sorumluluğunu halka unutturmak, kamuoyunu sorunlarından uzaklaştırmak için anti-komünizmi körüklemeyi politik tutumlarının temeli haline getirmişlerdir, Fakat Türkiye Komünist Partisi bu gidişe karşi. olduğunu, memleketin halktan yana ve anti-emperyalist bir programla gerçek bir şekilde sanayileşebileceğini ve kalkınabileceğini her zaman savunmuş, özgürlüğün ve kalkinmanin gerçek yolunu göstermiştir. Emperyalizm ve onunla işbirliği yapanlar bu yurtsever sesin boğulması, halk yığınlarına inmemesi için, bir yandan TKP'yi yasaklamak, bir yandan da anti-komünizm histerisi ile kamuoyunu bu partiye karşi kışkırtmak ve şaşırtmak taktiğini uygulamışlardır. Hâlâ da uygulamaktadırlar. 


Talü bu politika zincirinde yeni bir halkadır. Fakat anti-komünizm histerisini körüklemek hiç bir şeyi çözümlemiyor. Bunalımlar olduğu gibi kalıyor. Olduğu gibi de kalmıyor, daha da derinleşiyor. Çözümlenmeyen bunalımlar, daha da keskinleşmiş şekilde yenilerini de beraberinde getiriyor. Bundan ötürüdür ki, sıkıyönetim faşizmi- nin sert ve kanlı baskı tedbirlerine rağmen, iki yıllık sıkıyönetim devrinde, dört defa hükümet bunalımı patlak verdi. Yani: sıkıyönetimciler, kendilerine göre 'bürjuvazinin işlerini çekip çevirecek nitelikte bir hükümet bile kuramadılar. Çaresizlik içine düştüler. Bunalimları öylesine derin, çıkar çatışmaları öylesine barışmazdi ki, sinfsal çıkarları, bu çıkörların ahenkleşmesi ve yönetimi için de cumhurbaşkanı seçiminde büyük zorluklara uğradılar. Gruplar öylesine çikarlarının 'kölesi haline gelmişti ki, sınıfsal çıkarlar bile ikinci plâna atılmıştı. Yani işbirlikçi burjuvazi, sınıfsal çikarlâr aşamasından grupsal çıkarlar aşamasına “doğru gerilemişti. Ne var ki, büyük Bürjuvazinin bu zaafı, sadece grupların “çıkarları sorunu etrafinda beliriyor, 'derinleşiyordu. OYAK, Morisson-Kopers gibi tekelleri temsil edenlerin cumhurbaşkanlığını ele geçirme kavgasında daha da yoğunlaşan çatışmaları, devrimci hareketler sözkonusu olunca ikinci plana: alınıyor, bu gruplar sıkıyönetim gibi faşist yöntemlerin uygulanmasında  belirleşiyorlardı. Bundan. ötürü tekellerin bu çatışmalarını hesaplarken bu gerçeği de gözden uzak tutmamak gerekiyor, 


Talů hükümetine «seçim hükümeti» deniyor. Oyle de olması doğaldır, çünkü Ekim'de yapılacak olan genel seçimleri bu hükümet örgütleyecektir. Oylesine “ki, daha kuruluşunda Talü hükümetinin adalet, iç ve ulaştırma bakanlıklarına «tarafsız» kişiler tayin edilmiştir. Bilindiği gibi Anayasanın bir hükmüne göre, seçimlerden üç ay evvel, bu üç bakanlığa «tarafsız» politikacılar tayin edilir. Başbakan Talü, Ağustos ayında hükümette değişiklik yapmak zorunda kalmamak için, daha kabineyi kurarken, sözü geçen bakanlıklara kendine göre «tarafsız» şahıslar tayin etmiştir. 


Talü hükümetinin örgütleyeceği seçimlerin, özellikle sıkiyönetim şartları altında, ulusal iradenin açığa vurulması bir yana, bu iradenin boğulması gibi bir sonuç vereceği ortadadır, Hattâ seçimlere az bir zaman kala sıkıyönetim kaldırılsa bile, bu hiç bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü mesele bir parlamenter hava yaratmak değil, bazı özgürlükleri iade etmektir. Meselâ TİP'in kapatılması, yöneticilerinin de ağır hapis cezalarına çarptırılması ile, işçi sınıfı legal bir politik örgütünü kaybetti ve başsız kaldı. Bundan ötürü şimdi işçi sınıfının oyları, daha geniş ölçüde, burjuva partileri, yani işçi sınıfının düşmanları tarafından yağma edilecektir. Bunu köy emekçileri için de söylemek mümkündür. TİP gibi demokratik esaslara göre kurulmuş bir parti köy emekçilerinin uyanmasında, haklarına ve oylarına-sahip çıkmasında etken durumuna gelmişti. Partinin kapatılması ile bu olanak ortadan kalkmış, toprak ağa larının, köy emekçilerinin heybeler dolusu oylarını'daha geniş ölçüde elde etmeleri 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için yeni imkânlar yaratılmıştır. Orta tabakalar ve hattâ aydınlar için bile böyle bir durum sözkonusu edilebilir. 

Demokratik özgürlükler sağlanmadan, hattâ demokratik halkçı reformlar yapılmadan, seçim kanununa meselâ «Milli Bakiye» gibi bugünkü şartlarda milli iradenin daha geniş ölçüde yansımasını sağlayan prensipler konmadan yapılacak seçimler, parlamentoda tekrar toprok ağalarını, büyük burjuvaziyi ve emperyalizmi temsil edenlerin çoğunlukta kalması gibi sonuçlar doğuracaktır. 

Bunu önlemek, ulusal, demokratik ve anti-emperyalist hedeflere ulaşabilmek için, sürekli devrimci faaliyette bulunan işçi sınıfının etrafında, eylem birliği ile, iktidarı elde etmeye yönelen politik bir savaşa girişmekten başka çare kalmıyor. 


Y S 


12 Mart'tan iki yıl sonra 


Memleketimizin ekonomik, politik ve sosyal durumunu dar boğazlara getiren AP iktidarının, 12 Mart Muhtırası ile düşürülmesinden bu yana tam iki yıl geçti. Bu iki yıl içinde Erim ve Melen iktidarları sürekli olarak kalkınmadan, reformlardan ve hepsinden fazla da anarşiden sözettiler. Melenden sonra dayatılan Talü hükümeti de aynı demagojileri tekrarlamaktadır. Zaten Talü iktidarından başka bir şey beklenemezdi. Çünkü o da Demirel, Erim ve Melen gibi, yabancı tekellere, büyük işbirlikçi burjuvaziye, banka çevrelerine bağlıdır. Bu çevrelerin sınıfsal çıkarları gereği, 
12 Mart muhtırasından bu yana geçen iki yıl içinde ekonomik, politik ve sosyal 
alanlarda halk yararına hiçbir olumlu iş yapılmamış, dolayısiyle yurdumuz görülmemiş bir bunalıma sürüklenmiştir. 


-Geçen iki yıllık sıkıyönetim döneminde Türk ekonomisinin bir hayli gelişmeler kaydettiğini iddia eden bazı politikacıların iddiaları tamamiyle yersizdir. Hattâ, ekonomimizin sanayi kolundaki gelişmeleri ele alırsak, bu gelişmelerin geriye doğru dönük olduğunu bile görürüz. Çünkü sıkıyönetimden yararlanan tekeller bir yandan baskı ve sömürüyü kat kat arttırırken, öte yandan yabancı tekellerle ortaklığı geliştirerek ülkemizi bu tekellerin pazarı haline getirmişlerdir. Bundan dolayı, petrol üretiminde görüldüğü gibi, yabancı SHELL ve MOBİL petrol şirketleri, yerli işletmemiz TPAO'dan daha fazla petrol üretmektedirler. Üstelik memleketimizde üretilen bu ham petrol MOBİL ve SHELL şirketlerinin rafinerilerinde işlenerek, yine bize, yüksek fiyatla satılmaktadır. Amerikan ekonomisti Viktor Perlo'nun bir açıklamasına göre, Amerikan tekelleri, gelişmekte olan ülkelere yaptıkları yatırımlara karşılık, her dolardan 7—8 dolar kâr elde etmektedirler ki, bu ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. 

Ekonomimizin tarım kesiminde de durum daha parlak değildir. Tarıma yapılan yatırımlar ve açılan krediler endüstriye kıyasla hem daha azdır, hem de bu yatırım ve kredilerin dağılımı adaletsizdir. Çünkü tarıma ayrılan yatırım ve kredilerin aslan payını büyük toprak ağaları almaktadır, küçük ve orta üreticiye ise kredilerin ve yatırımların ancak 9/, 3'ü kalmaktadır. Gelir vergisindeki adaletsizlikler ise toprak 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ağalarının kâr oranlarının artmasına, köy emekçilerinin ise daha fazla yoksullaşmasına yol açmaktadır. 

Bütün bu gerçekler karşısında, Türk hükümetlerinin kalkınma ve gelişme iddiaları demagojiden başka birşey değildir. Bölücülük suçlamalarıyle yurtseverlere saldıranlar memleketi az gelişmiş ve gelişmiş diye bölgelere ayırmakta, yabancı tekellere maden arama ve işletme ruhsatları vererek yurdun ekonomik ve politik bağımsızlığını yoketmektedirler. 

12 Mart muhtırasından sonra generallerin baskısı ile dayatılan hükümetler memleketimizi ekonomik çıkmazlara sürüklemeye devam ettiklerinden başka, yurtta faşist biçimi bir zulüm yönetimi uygulamışlardır. 1961 Anayasasını işbirlikçi burjuvazinin çıkarlarına göre değiştirme yolunu tutan iktidarlar, Türkiye İşçi Partisini kapatarak, parti yöneticilerinden Behice Boran ile arkadaşlarını 6 ile 15 yıl arasinda ağır hapis cezalarına çarptırdılar. İki yıllık sıkıyönetim döneminde devrimci öğrenci dernekleri ile devrimci işçi sendikalarının eylemleri yasaklandı ve yöneticileri hapislere atıldı, Sıkıyönetimci paşalar ve iktidara getirdikleri hükümetler, nazilere özgü metodlar kullanarak ilerici vatandaşları, kitapları, fikirleri yoketmeye kalkıştılar. Yüzlerce ve binlerce yurtseveri tutuklayarak işkencelerden geçirerek, ağır hapis cezalarına, veya idama mahküm ederek saltanatlarını sürdürmek istediler. 

Türk hükümetinin bütün bu baskı ve terörü, işkenceleri, ağır hapis ve idam cezaları dünya demokratik kamuoyunda sert tepkiler yarattı. Avrupa Konseyinde, Türkiye'nin, tıpkı Yunanistan gibi, bu örgütten çıkarılması istendi. Türkiye'de siyasi tutuklulara yapılan işkencelerin hikâyesi bati basınının sayfalarından haftalarca düşmedi. 

12 Marttan bu yana NATO'ya, SENTO'ya bağlılıklarını daha da arttıran, soğuk 
harp kışkırtıcılarının elinde alelâde bir alet haline gelen Türk hükümetleri Amerika ve Batı Almanya silâh endüstrilerinin başlıca müşterilerinden biri olmuştur. 

Son yıllarda büyük komşumuz Sovyetler Birliğine ve diğer sosyalist ülkelere karşı daha ılımlı bir politika yürütmek planları peşinde olan Türk hükümetleri, yine de, her fırsatta, anti-sovyetizmi, anti-komünizmi körüklemekten geri kalmamaktadırlar,. 

Kısacası 12 Mart muhtırasından sonra geçen iki yıl içinde ekonomik ve politik çıkmazlar daha da derinleşmiş, Türkiye'nin dış itibarı önemli ölçüde düşmüştür. Bu durumda işçi sınıfının, köylülerin, komünistlerin, sosyalistlerin, gençlerin, bütün Atatürkçü ve devrimci güçlerin emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı savaştaki eylem birliğinin gelişmesi zorunluluğu apaçıktır. Geçen iki yıllık dönemde yürütülen sınıf savaşı bu gerçeği kesinlikle ortaya koymuştur. 


T. Akça 
Türkiyedeki gerçekler karşısında yabancılar 


Türkiyede baskı ve terörün sürüp gitmesi dünya kamuoyunda derin yankılar uyandırdı. Hemen hemen bütün Batı Avrupa gazete, radyo ve televizyonları, Türkiyede ilerici ve demokratik güçlere yapılan baskı ve terör hakkında haberler, yazılar ve 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reportajlar yayınladılar. Zındanlarda ağır işkenceler gören işçilerin, sendikacıların ve gençlerin gizlice yurtdışına çıkarılan mektuplarını dünya kamuoyuna duyurdular. 


Bir grup İngiliz gazetecisi memleketimize gelerek işkence gören siyasi tutuklularla görüştü. Bu gazeteciler, hükümetin yasak etmesine rağmen, küçük kameralar ve gizli ses alma cihazlariyle, işkence gören 80 kadar siyasi tutuklu ile görüşmeye muvaffak oldular ve bir röportaj yaptılar. Bu tutuklulardan 9'u kendilerine yapılan çağdışı işkenceleri bütün ayrıntılariyle anlattılar. Sözkonusu röportaj İngiliz televizyonunda gösterilince Türkiyede olup bitenler ilerici Ingiliz kamuoyunda derin yankılar uyandırdı. «Observer» adlı İngiliz gazetesi, Türkiyedeki işkenceleri, siyasi tutukluların tüyler ürpertici durumunu gözler önüne seren bu televizyon filmi hakkında şunları yazdı: «Türkiyede sıkıyönetim iki yıldır sürdürülmektedir. Yabancı gazetecilerin bu ülkeleye girmeleri sınırlandırılmış, hâttâ bazi illere gitmeleri yasaklanmıştır. 
Buna rağmen, her türlü tehlikeyi göze alan televizyon muhabirleri Türkiyeye turist olarak girme imkânını bulmuşlardır.» 


İşte memleketimize ancak turist sıfatıyle girebilen televizyon ekibi, küçük film makineleri ve gizli ses alma cihazları kullanarak, çeşitli zamanlarda, tutuklu bulunan 80 kadar kadın ve erkekle görüşmüşlerdir. Bunlardan bir kısmı her türlü tehlikeyi göze alarak, açıkça mülâkat vermeyi kabul etmişlerdir. Bu kişilerin anlattıkları gerçekten tüyler ürperticidir. Genç bir kız, üç saat süre ile elektrik şoku altında sorguya çekildiğini, sonra da kendisine yüzkızartıcı davranışlarda bulunulduğunu açıklamıştır. Genç bir avukat yurtseverleri sıkıyönetim mahkemelerinde savunduğu için tutuklandığını ve askeri cezaevine gönderildiğini söylemiştir. Bu yürekli avukat önce falakaya yatırılmış, sonra da vücudundan elektrik cereyanı geçirilmiştir. Kendisini ziyaret eden karısı, eşinin tırnaklarının söküldüğünü, erkeklik organına elektrik verildiğini anlatmıştır . .. 


Türkiye'nin Londra büyükelçisi böyle bir filmin televizyonda oynatılmasını önlemeyi kendisine görev saydı. Bunun için de İngiliz hükümetine ve ilgili televizyon şirketine başvurdu. Fakat her iki taraftandan red cevabı aldı. Böylece Türkiyedeki iktidarın faşist niteliği bütün dünyaya ispat edilmiş oldu ve dünya kamuoyu memleketimizde siyasi tutuklulara işkence yapıldığını şüphe götürmiyecek bir şekilde öğrenebildi. 


Yurdumuzda siyasi tutuklulara yapılan işkenceleri, merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Hukukçular Derneği de dünya kamuoyuna duyurdu, Uluslararası Hukukçular Derneğinin özel bir raporunda İsviçre'li hukuk profesörlerinden Peter Noll'- ün işkencelerle ilgili incelemelerine geniş bir yer verilmekte, Türkiye'de iktidarın uyguladığı ağır işkenceler metodları sert bir dille yerilmektedir. 


Zürih'te çıkan «Neue Züriche Zeitung» gazetesi ise, Türkiye'de kitap toplama ve yakma kampanyasının geniş ölçüler aldığını, halktan yana olan yazar, şair ve gazetecilerin ağır hapis cezalarına çarptırıldığını, işkencelere tabi tutulduğunu yazdı. 


Birleşmiş Milletler Teşkilâtı İnsan Hakları Komisyonu ise, Cenevre'de bir toplantı 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yaparak, Türkiye'deki durumu görüştü ve siyasi tutuklulara yapılan işkenceleri şiddetle kınayarak, insan haklarının çiğnenmesini protesto eden bir bildiri yayınladı. 


Türkiye'deki baskı ve terör, B, Almanya Sosyal-Demekrat Partisinin gençlik örgütü olan «Genç Sosyalistlerin» («Juso») Kongresinde geniş bir şekilde ele alındı. «Genç Sosyalistler» Türkiye'de 12 Mart muhtırası ile getirilen faşist biçimi rejime son verilmesi, sıkıyönetimin. kaldırılması, siyasi tutukluların serbest bırakılması için harekete geçmeyi kararlaştırdılar. Batı Almanya'daki iktidar partisinin gençlik kolları, sikiyönetime, teröre ve işkencelere son verilmediği takdirde Türkiye'nin Avrupa Konseyinden çıkarılması ve Federal Almanya hükümetinin Türkiye'ye her türlü yardımı kesmesi için faaliyete geçeceklerini de açıkladılar, 

Batı Berlin, Frankfurt/Main, Münih, Londra, Paris, Stokholm ve diğer Avrupa şehirlerinde, Türkiye'deki baskı ve terörü protesto amacı ile birçok toplantı, miting ve yürüyüşler yapıldı. Bunlara Türkiyeli işçi ve öğrencilerden başka, birçok yabancı ve yerli işçiler, öğrenciler, bilim adamları katıldı, 

Türkiye'deki baskı ve terörün yankılar dünya basın ve yayın organların- da devam etmekte, faşist yönetimin yurtseverlere, ilerici güçlere ve bütün halkımıza karşı işlediği cinayetler her gün biraz daha açıklığa kavuşmaktadır. 


İlhami Çetiner 


İşçi direnişlerine genel bir bakış 


Mart-Nisan ayları, işçi direnişleri bakımından bir hayli canlı geçti ve yığınsal bir nitelik taşıdı. Bu dönemde 73 bin işçiyi örgütleyen 16 sendika, daha iyi bir hayat düzeyinin sağlanması, ücretlerin arttırılması, iş güvenliğinin sağlanması, sosyal hakların genişletilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin geri verilmesi uğrunda direnişe geçtiler, Bu sendikaların birçoğu, sıkıyönetim hükümetinden destek gören patronlarla yeni toplu sözleşmeler için yaptıkları görüşmelere, ücretlerin memlekette gittikçe artan hayat pahalılığına göre ayarlanması isteğiyle başladılar. Aralarından bazıları, patronların işçi isteklerini reddetmeleri karşısında grev kararları alıp, eyleme geçtiler. Böylece işçi grevleri, direnişler memlekette dalga dalga yayıldı, 

İşçi sendikalarıyle vurguncu patronlar arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri çok çetin ve çatışmalı oldu. Çünkü yeni toplu sözleşmeler, önümüzdeki birkaç yılı kapsaması nedeniyle, işçiler ve aileleri için hayati bir önem taşıyordu. Bunu gözönüne alan işçiler, ücretlerinin Türkiye'deki koşullara göre ayarlanmasını istiyor ve isteklerinden tek kuruş taviz vermiyeceklerini belirtiyorlardı. Veremezlerdi, zira Türkiye'de hayat günden güne pahalılaşmaktaydı. Netekim yalnız Mart ayında, hayat pahailiği son 10 yılın rekor seviyesine ulaşmış, en zaruri ihtiyaç mallarından örneğin et 35, kuru fasulya 8 liraya çıkmıştı. Koşulların bu kadar ağır olmasına rağmen, sıkıyönetim komutanlıklarından yüz bulan patronlar işçi isteklerini hasır altı etmek, toplu sözleşme görüşmelerini çıkmaza sürüklemek ve işçi ücretlerini dondurmak için çeşitli baskı ve yıldırma metodlarına başvurdular. Bu arada, emekçi halkı kasıp 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kavuran hayat pahalılığını işçi ücretlerine yapılması istenmiş ve istenmekte olan zamlara bağlamak, Türkiye'deki bunalımların sonuçlarını işçi direnişlerine yüklemek denemelerine de hız verdiler. 

Fakat istatistik veriler değerlendirince bunun, işçi yığınının sınıf savaşını engellemek, hak ve hukukunu aramaktan vazgeçirmek, patronların «sodik kulları» haline getirmek, sömürüyü gizlemek taktiklerinden başka birşey olmadığını görurüz. 

Örneğin 1972'de Türkiye'de sanayi alanında çalışan işçilere, ürettikleri ürünün ancak yüzde 28'i ücret olarak ödenmiştir. Sanayi alanında çalışan bir işçi, yılda ortalama olarak 2.304 saat emek sarfetmektedir, Fakat patron işçiye bunun sadece 
645 saatinin karşılığını ödemektedir. Her işçiden arta kalan 1.659 saatte üretilen 
ürünün geliri patronların kasalarına akmaktadır. Yani bir işçi yılın üçte birinde kendisi, geri kalan üçte ikisinde ise patron için çalışmak zorundadır. Son üç yıl içinde işçi ücretleri sadece yüzde 8 oranında artarken, patronların işçileri sömürüp elde ettikleri safi kârlarda artış yüzde 65'i bulmuştur. 


Bunun için işçi sınıfının bu dönemde ücretlerin arttırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin geri alınması uğrundaki savaşı daha da geniş ölçüler almış ve büyük vurguncu sermayeye karşı eylemleri daha başarılı olmuştur. 

Genellikle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı sendikalar işçi haklarını daha örgütlü olarak savunmakta, işçinin haklarını patronlardan söke söke almaktadırlar. Bunun en toze örneklerinden biri DİSK üyesi Maden-İş Sendikasının Gebze'deki Ar-Çelik fabrikalarında yürüttüğü eylemdir. Patronun işçi isteklerini elinin tersiyle itmesi üzerine Maden-İş Sendikası, Ar-Çelik fabrikalarında çalışan 2.800 işçiyi eyleme geçirdi: Yalnız 1972'de, işçilerin sırtından 100 milyon lira kâr sağlıyan patrondan iki yıl için toplam olarak sadece 20 milyon lira tutarında zam istiyorlardı. Patron, işçi direnişini kırmak için, bazı işçileri atmış olsa da, gösterilen azimli direniş karşısında işçi isteklerini tanımak zorunda kaldı. İmzalanan yeni toplu sözleşme sayesinde Ar-Çelik'te çalışan işçilere saat başına 175 kuruş olmak üzere, iki yılda 350 kuruş zam, iki maaş tutarında ikramiye, yılda 1.400 lira üretim primi, 750 lira yakacak parası ve ayda 30 lira çocuk zammı sağlandı. 


Yine DİSK üyesi Seramik-İş Sendikası Şişli'deki Gül-Seramik Fabrikasi patronundan saat ücretlerine her yıl 100 kuruş olmak üzere, 3 yılda 300 kuruş zam, yılda bir maaş ikramiye, 500 lira evlenme ve 300 lira doğum yardımı sağladılar. 

Bu dönemde yabancı sermayenin egemen olduğu iş yerlerinde başlayan direnişler daha sert bir nitelik taşıyordu. Ar-Ev Madeni Eşya Fabrikasında birçok işçi sigortasızdı ve haftada 75 liraya çalıştırılıyorlardı. Patron, hakkıni arayan 40 işçiyi işinden atmış, fabrikada bir terör havası yaratmıştı. Sanayi İş Sendikası fabrikada direnişi örgütledi ve greve gitti. Hükümet ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından açıkça desteklenen patron, grev kırıcılığına kalkışarak depolardan mal çıkarmak istedi. 
Haklarını almakta kararlı olan işçiler kamyonların önlerine yattılar ve patronun grev kırıcılığı plânlarına engel oldular. Patronun isteği üzerine olay yerine gelen polis işçilere saldırdı ve aralarından dördünü tutukladı. 


adil isteklerini ve bu uğurda yürütülecek mücadelenin ana prensiplerini şöyle dile getiriyor: 

1. Milyonlarca yoksul köylü ailesini toprağa kavuşturacak, onları ağa-derebeyiçiftlik sahibi baskı ve sömürüsünden kurtaracak köklü bir toprak reformu en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. İhtiyaçların çözümü ile ilgili kararlarda ve toprak reformunun uygulanması konusunda yoksul köylü ve üretici söz sahibi olmalıdır. 

2. «Çukobirlik» gibi dev kooperatiflerde köylünün aleyhine işleyen ağalık yönetimine son verilmeli ve bütün kooperatifler köylünün ortak mali haline getirilmelidir. 

3. Tarım aletleri ile tarım girdileri, aracısız olarak, bu kooperatifler eliyle, ucuz fiyatla sağlanmalıdır. 

4. Tarım ürünlerinin fiyatları, ekim ve dikim yapmadan önce tespit edilmeli ve değişen şartlara göre yeniden ayarlanmalıdır, 


5. Üretici köylünün kredi sorununu çözecek bir Kooperatifler Bankası kurulmalı, yoksul köylüye, küçük üreticiye yeterli ve düşük faizli kredi sağlanmalıdır. 

6. Köylünün ürettiği ürünler iç ve dış piyasalarda gerçek köylü kooperatifleri kanalıyla pazarlanmalı, bütün aracılar ortadan kaldırılmalıdır. 

7. Tarım ürünlerini yerinde değerlendirecek konserve ve meyva suları işletmeleri gibi sanayi kuruluşları kurulmalı ve bu iş kooperatiflerin yönetiminde ve devletin teşvikiyle gerçekleştirilmelidir. 

8. Destekleme alımları yeniden gözden geçirilmeli, küçük ve orta köylüyü güçlendirmeye yönelik bir prim sistemi uygulanmalıdır. 

9. Sulama tesislerinin kurulmasına hız verilmeli ve devlet tarafından teşvik edilmelidir, Sulama şebekeleri, ya devletin ya da kooperatiflerin malı olmalıdır. 

10. Köye uygarlığı getirecek yol, su, elektrik, okul ve sağlık hizmetleri gibi altyapi kuruluşlarının yapılmasına hız verilmeli ve devlet bütçesinden bu işler için gerekli ödenekler sağlanmalıdır. 

11. Emekçi halkımızın, işçinin, köylünün, küçük esnafın yani «mutsuz çoğunluğun» mecliste de çoğunluğunun sağlanabilmesi için önümüzdeki genel seçimler gerçekten demokratik bir ortamda yapılmalıdır. 

Adana'da yapılan Birinci Üreticiler Kurultayı, hiç şüphe yok ki, bu önemli sorunların çözümlenmesi yolunda yığınların mücadelesine yön verme bakımından önemli bir adim teşkil etmektedir. 


Sadık Toksöz 

Tütün üreticilerinin bitmez çilesi 
Her yıl 150 bin tondan fazla tütün üreten Ege, Karadeniz ve Marmara bölgeleri tütün piyasalarının açılışı bu yıl da ekicinin yüzünü güldürmedi. Bir milyondan fazla emekçinin geçimini sağladığı tütünlerimizin nasıl ve ne gibi güçlüklerle üretildiğini 


herkesten iyi Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesindeki tütün üreticileri bilir. Bu 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insanlar için Nisan'dan Eylüle kadar durup dinlenme diye birşey yoktur. İş günü şafakla başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Tütün binbir güçlükle tek tek ekilir, yaprak yaprak toplanır, yaprak yaprak dizilir ve yaprak yaprak pastallanır, Tütünlerimiz altın gibiyse, yüksek kaliteliyse, bunda topraklarımızın, iklim şartlarımızın elverişli olması kadar, köy emekçilerimizin gece gündüz demeden çalışmalarının da payı vardır. 


Ama ne yazık ki, köy emekçilerimiz alınteriyle ürettikleri bu yüksek kaliteli tütünün karşılığını hiçbir zaman alamamışlardır. Örneğin, Ege, Karadeniz ve Marmara piyasaları açılırken taban fiyatı bu yıl da ilân edilmedi. Baş fiyat ise iki kilo pirinç parası tutarında, yani 16,5 lira olarak tespit edildi. Dahası var, tütün piyasalarının açılmasıyla kapanması bir oldu. Çünkü birkaç günün içinde Amerikan «SGANA» şirketi ile 4—5 yerli büyük tüccar bir çırpıda milyonlar vururken, onbinlerce küçük üretici, her zaman olduğu gibi bu defa da hayal kırıklılığına uğramış oldu, Zaten gümrük ve tekel bakanı bu yıl destekleme alımlarının yalnız kaliteli tütün için yapılacağını peşinen söylemişti. Yani tekel piyasaya yalnız ağaların, büyük çiftlik beylerinin «kaliteli» tütününü almaya geliyordu. 


Bu durumda yukarıda adı geçen Amerikan şirketine ve yerli tütün tüccarlarına vurgun için yeşil ışık yakılmış oluyordu. İlk gün «destekleme alımı» adı altında yalnız ağaların, büyük çiftlik beylerinin tütünlerini baş fiyattan satın alan tekel, ertesi gün ortalıktan kayboldu. 


Amerikancı paşaların dayattığı faşist biçimi idare, sıkıyönetim komutanlıkları küçük üreticinin tütün fiyatlarının arttıtılması uğrunda isteklerde bulunmasını «anarşik eylemler» sayâcağını ilân ederek, her türlü direnişi yasaklamıştı. Örneğin Bitlis'te tütün fiyatlarını «bir çuval saman değerinde» bulan 2.600 küçük ekici, tütününü tekele ve tüccara satmamak için eyleme geçince, jandarma ve askeri komando birlikleri tarafından kuşatıldılar, Bitlis ve civar köyleri hemen yasak bölge ilân edildi. 

Fakir üreticiyi semtine bile uğratmayan bankalar, her zaman olduğu gibi bu yıl da tüccara, tefecilere kapıları ardına kadar aştılar. 12 Aralık 1973 tarihli «Barış» gazetesi 1973 yılı tütün piyasalarına katılacak olan 6 büyük tütün tüccarına yüzer milyon lira kredi verildiğini açıklamıştır. Bu 6 büyük tütün tüccarı, kendilerine bağlı olan tefeciler aracılığıyla Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki 60 binden fazla küçük tütün üreticisinin tütününü daha mahsul tarlada iken kapattılar. Yoksul üreticiler hem geçimini sağlamak, hem de tütüncülüğü sürdürebilmek için tefeciden, toprak ağasından çoğu kere yüzde ikiyüzü bulan faizle borç para almak zorundadır. Bu sebepten de öyle güç durumlara düşmektedirler ki, meselâ Ege ve Marmara bölgelerinde iki binden fazla küçük tütün üreticisi, yıllardır. biriken borcun altında ezilerek, ürünleriyle birlikte topraklarından bir kısmını da tefeciye veya toprak ağasına kaptırmıştır, 

Hayat pahalılığının adeta her saat arttığı memleketimizde küçük tütün üreticisinin ürünü 10 yıldan beri hep aynı fiyat üzerinden satın alınmaktadır. Türkiye'nin dış ticaret gelirinin yüzde 30'una yakın bir kısmı tütünden sağlandığı halde, bu gelirden üreticinin eline hiçbirşey geçmemektedir. Tütüncü ailelerinin geçimi gün 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geçtikçe güçleştiğinden, baş fiyatın bu yıl da çok düşük olması dolayısıyle ekiciler: «Tek geçim kaynağımız tütündür. Alınterimizle ürettiğimiz bu mahsulün karşılığını hiçbir zaman alamadık, bu yıl da alamayacağız. Fiyatlar durmadan artmakta, geçim şartları gün geçtikçe daha da kötüleşmektedir; etin kilosu 35 lira, kuru fasulyanın kilosu 8 liraya çıktı, Bu durum karşısında et yemek bir yana, kuru fasulya bile yiyemiyeceğiz» demektedirler, 


Tüccarın, eksperin ve alım yerlerinde hazır bulundurulan jandarmaların yüzüne kin ve nefretle bakan, alım merkezlerine bağlı olan kaderinden korkan: küçük ve orta halli tütün üreticilerinin kendi davalarını kendi ellerine almaları zamanı gelmiştir. Ülkemizde bütün köy emekçileri gibi tütün üreticilerinin de çilesi çoktan dolmuştur. Ve bu sorun devrimci bir çözüm beklemektedir. Bu da ancak işçilerle köylüler arasındaki devrimci bağların kuwetlenmesi, işçi-köylü iktidarının gerçekleşmesi ile sağlanabilecektir. 


L. Yılmaz 


Milli gelir yağması 


İnsan oğlunun yaşantısını kadere bağlıyanlar bulunsa da, insan yaşadıkça kaderinin içinde bulunduğu ortama, toplumsal koşullara bağlı olduğunu ve yaşantısınin bu koşullar tarafından tayin edildiğini ister istemez anlamak zorunda kalıyor. 

Meselâ şu işsizlik sorununu ele alalım. 37,5 milyonu bulan nüfusumuzun, çalışabilecek güçte olan kısmından, resmi rakamlara göre “/, 18'i, yani yaklaşık olarak 
3 milyonu tam işsizdir. İşsizlik ise kapitalist düzende kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü 
kapitalist toplumda sömürücü sınıfa dahil olmayan herkes işsiz kalma tehlikesiyle her an yüz yüzedir. Kapitalizmde bir işsizler ordusunun varoluşu, sömürücülere, çalışanlar üzerinde maddi, sosyal ve politik baskı yapma olanağını sağlamakta ve emekçilerin düşük ücretle çalıştırılmasına yarayan bir etken rolü oynamaktadır Netekim, işçilerin talepleri karşısında, patron, işsizler ordusundan daha düşük ücretle çalışmaya hazır olanları her zaman işe alabilir. Yani kapitalist düzen, üretim araçlarına sahip sömürücü sınıf hariç, diğer bütün vatandaşların kaderlerini işsiz kalma korkusuyla etkilemektedir. 

Bütün üretim araçlarının halkın malı olduğu sosyalizmde ise, doğal olarak, işsizlik yoktur ve sosyalist düzende üretimin ana hedefi bütün halkın hayat düzeyini yükseltmek ilkesini saptamak olduğu için hem işsizlik, hem de her türlü adaletsizlik ortadan kalkmıştır. 

Üretim araçlarının ve iktidarın emekçilerin değil de, sömürücü sınıfın elinde bulunduğu kapitalist düzenin diğer bir niteliği de gelir dağılımındaki adaletsizliktir. 
Memleketimizdeki durumu anlayabilmek için 3. Beşyıllık Planın «Gelir Dağılımı» bölümüne bir göz atmamız kâfidir. Tekelci, işbirlikçi, komprador burjuvazi, toptak ağaları, Amerikancı paşalar ve yüksek memurlar, yani nüfusun olup olacağı “/, 10'u, memleket gelirinin 0%n 45'ini almakta, nüfusun 9/, 90'ı ise milli gelirin ancak “/, 55'ni paylaşmak zorunda bırakılmaktadır. Bölgelere göre ise gelir dağılımı şöyle değişmektedir: İç Anadolu bölgesinde nüfusun 86,30u，toplam bölge gelirinin “iy 50,7'sini; Doğu Anadolu'da nüfusun 0% 87,9'u bölge gelirinin ancak Ùy 44,5'ini; Karadeniz bölgesinde nüfusun Wn 85,8'i bölge gelirinin "a 47,2'sini; Ege bölgesinde nüfusun ,1 86'si gelirinin h 59,6'sını; Akdeniz bölgesinde ”/, 85,6'sı bölge gelirinin ancak un 51,9'unu almaktadır. 

Melen hükümeti tarafından hazırlanan bu gelir dağılımı istatistiği her nekadar gerçekleri gizlemeye de çalışsa, bu kadarı bile memleketimizde zenginliklerin, milli gelirden aslan payının sömürücü ve soyguncu zümrenin elinde bulunduğunu ispatlamaktadır, 

Buna karşılık sosyalist ülkelerde gelir dağılımının adaletli olması nasıl sağlanmıştır? Sosyalizmde üretim araçları özel kişilerin elinde olmadığı için, işletmelerin geliri patronların cebini doldurmaz. İşçi sınıfı ve bütün halk, üretim araçlarının ve diğer zenginliklerin olduğu gibi, üretimden elde edilen gelirlerin de sahibidir. Ücretler ise emeğe göre ayarlanır. Ayrıca çok çocuklu ailelere yapılan zamlar, sosyal yardımlar fazladır. Ve nihayet okullardan, sağlık hizmetlerinden, kültür ve eğlenze olanaklarından bedava faydalanmak mümkündür. Sosyalizmde üretimin amacı kâr değil, halkın gittikçe artan ihtiyaçlarının daha iyi ve daha yüksek bir düzeyde karşılanabilmesidir. 


Memleketimizde işsizliğin ortadan kaldırılmasını, gelir dağılımında sosyal adaletin sağlanmasını elbette ki emperyalizmin elinde bulunan burjuva iktidarlarından beklemek mümkün değildir. Bu büyük ödevi ancak işçi sınıfı, diğer emekçi yığınlarla, ilerici aydınlarla ortak mücadele yürüterek yerine getirebilir. İşçiyi işsiz kalma tehlikesinden; gurbetçi işçiyi el kapılarından, çifte sömürüden, ezgiden; işsiz vatandaşı ve köylüyü sefaletten kurtaracak biricik çare halktan yana bir düzen kurulmasıdır. 


Ali Kaya 


Varlık içinde yokluk 


Sıkıyönetim yıllarında memleketimizde, geçim sıkıntısı başta olmak üzere, hayatın her alanında gittikçe artan çok yönlü bir sıkıntı hissedildiği, devlet çarkının çalışan sınıfları ezdiği, memleket ekonomisinin içinde bulunduğu güçlüklerin giderek arttığı herkes tarafından görülen, konuşulan gerçekler arasındadır. Elektrik enerjisi sıkıntısı da bu acı gerçeklerden biridir. 

Uzun yıllardır devam eden elektrik enerjisi sıkıntısı son zamanlarda daha da artmıştır. Bu çok önemli yurt sorunu işçi sendikaları kongrelerinde, Mimar ve Mühendis Odalarının genel kurul toplantılarında vb. defalarca ele alınmış, bu konuda Demirel, Erim ve Melen hükümetlerine şiddetli eleştiriler yöneltilmiştir. Bu eleştiriler karşısında AP iktidarı gibi sıkıyönetim hükümetleri de kös dinlemiş ve memleketimizdeki enerji açığını ithal malı petrolle kapatma politikasını uygulamışlardır. Yani Demirel, Erim, Melen hükümetleri, memleketin enerji politikasında yalnız Şhell, Mobil, Kaltex gibi yabancı petrol tekellerinin çıkarlarına öncelik vermişler, böylelikle milli petrol sanayimizi, üretimimizi baltalayan bu emperyalist kuruluşlara çeşitli imtiyazlar tanıyarak büyük burjuvaziye milyonlarca liralık komisyonlar sağlamak yolunu bulmuşlardır, Bu yüzdendir ki 1972 yılında memleketimizin yabancı petrol satın alma ihtiyacı büyük çapta artmış, yerli üretim ise düşmeye başlamıştır. Ham petrol ithalin- deki bu artış 9/, 47'yi bularak 8 milyon tona yaklaşmıştır. 


Son aylarda en yüksek noktaya ulaşan elektrik enerjisi sıkıntısı karşısında Melen hükümeti ilk okul çocuklarını bile güldürecek tedbirler alınmasını istemiştir: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kodamanoğlu, biricik çare olarak «Her üç ampulden biri sündürülerek tasarruf yapılmasını» önermiştir. 

Hükümet yetkilileri yabancı petrol tekellerinin çıkarlarına hizmet politikasını bir kere daha açığa vuran bir öneride bulunarak, elektrik enerjisi üretimine, dişardan ithal edilecek akar-yakıt esasına, yani ithal malı ham petrol esasına dayanan tesisler kurulmasıyla «hiz» verileceğini açıkladılar. Bunun yanısıra bazı büyük emperyalist tekellerle anlaşmalar yaptılar, Böylece, enerji bunalımını yerli ve özellikle yabancı büyük sermayenin çıkarlarına uygun olarak sömürüp «çözümleme» yoluna gittiler. 


Yurdumuzun milli menfaatlerini, milli sorunlarını ısrarla savunan işçilerin ve halktan yana uzmanların ileri sürdükleri bazı tedbirler vardır ki, enerji sorununa gerçek çözüm getirecek niteliktedir. Hatırlanacağı üzere 17 bin işçiyi kapsıyan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Federasyonu (TES-İş) başkanı Orhan Arçelik bir konuşmasında, hükümetin sakat enerji politikası üzerine dikkatleri çekmiş ve enfrastrüktür sayılan sanayi kollarına yapılan yatırımların Sıkıyönetim iktidarı döneminde azaldığını belirterek tehlike çanlarını çalmıştır. Tes-İş başkanı yatırımların kısılmasıyle sanayiin daha oz bir kapasiteyle çalışmasına, enerji sıkıntısının giderek artmasına yol açılacağını belirtmiştir. Orhan Arçelik, konuşmasında sıkıyönetimcilerin sadece terör eylemleriyle, işçinin, tüm emekçilerin haklarına saldırı hareketleriyle vakit geçirdiğini ortaya koymaktan geri kalmamıştır. 

Ote yandan DİSK Konfederasyonu ile Maden-İş, Yol-İş, Genel-İş Federosyonları bildiriler yayınlayarak 3. Beşyıllık planla soyguncu özel sektöre, yabancı sermayeye verilen yeni imtiyazları, soygun olanaklarını şiddetle kınamışlardır. Böylelikle de en uyanık sendikalar, iktidarın yabancı petrol şirketleri yararına izlediği enerji politikasına da karşı olduklarını belirtmişlerdir. 


İşçi sınıfı, sendikalar, halktan yana uzmanlar, Türkiye'nin enerji sorununun dışa bağlı pahalı ve güvenilmez üretim yoluyla değil, öz kaynaklarımızın en geniş ölçüde kullanılmasıyla, özellikle de bütün enerji santrallerinin Türkiye enerji kurumuna devredilmesiyle çözümlenebileceği kanısındadırlar. Şubat ayı sonunda tertiplenen Türkiye Elektrik Mühendisleri Odasının 19, Genel Kurul toplantısında, enerji sorununun çözümlenmesi için yapılan ilginç önerilerde özetle şunlar belirtilmiştir: «Bütün araştırma, projelendirme, tesis yapımı öz kaynaklarımıza dayandırılmalıdır. Temel enerji kaynaklarından olan linyit yatakları zaman geçmeden devletleştirilmelidir. Petrolde de araştırma, üretme ve dağıtma işleri devlet eliyle yapılmalıdır. Tüm üretim santralleriyle iletim ve dağıtım tesislerinin yapımı, işletilmesi devletleştirilmeli ve Türkiye elektrik kurumuna devredilmelidir.» 

Enerji bakımından da varlık içinde yokluk çeken memleketimizde, o kadar reklamı yapılan Keban barajının acıklı hikâyesini hatırlamamak elde değildir. Bilindiği üzere Amerikan «EBASKO» ve Fransiz-İtalyan firmalarınca inşa edilmekte olan Keban barajının maliyetinin üstüne çıkan masrafı şimdilik 5 milyar liradır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafindan yapilan son araştırmalar, Kebahın 7 milyar liraya malolacağını ortaya koymuştur. Bu araştırmalar sonucunda barajın 8 yıllık bir gecikmeyle, 1979 yılında tamamlanacağı da anlaşılmıştır. Sadece 1973 yılı bütçesinden 861,5 milyon lira yutan Keban'ın beş milyarlık maliyet fazlalığı halk yığınlarının sırtına yükletilecektir. Bu muazzam israf, daha doğrusu yolsuzluk karşısında en küçük bir tedbir almıyan iktidarlar Arap komşularımızda Sovyetler Birliğinin ve diğer sosyalist ülkelerin karşılıksız yardımlarıyle kurulan büyük barajlar, elektrik santralleri inşaatı hakkındaki gerçeği halktan gizlemek için her şeye başvurmaktadırlar, Bu arada Irak'ta, Rumalya'da milli dev rafineriler inşa edilirken, bizdeki Nuri Sait paşalar «Britiş Petroleum Kampani» firmalarına imtiyaz üstüne imtiyaz verdikleri, memleketimizi, milli servetlerimizi peşkeş çektikleri için halkımız yerli ve yabancı büyük sermayenin pençesi altında inlemektedir. Fakat halkımız, işçi sınıfı, bütün yurtsever güçler, milli servetlerimize, milli sorunlarımıza her geçen gün daha bilinçli olarak sahip çıkmakla, yerli Nuri Sait paşaların iktidarına, emperyalizme karşı mücadelede güç kazanmaktadırlar. 


M. Çakıcı 


Büyük mağazalar büyük kâr demektir 


Büyük mağazalar kurulursa, pahalılık önlenmiş olacaktır deniliyor. Büyük mağazalar esnaf ve zanatçıyı batıracaktır deniliyor. Üretici kredileri, tüketici kredileri açılaçak, aracılar kaldırılacaktır deniliyor. Büyük mağazaların kurulması normal bir gelişmedir, nasıl olsa bu iş olacaktır deniliyor. Kısacası bu konuda birbirine zit çeşitli görüşler ileri sürülüyor. 

Güya Türkiye'de pahalılık diye, aracı diye birşey kalmıyacakmış. Ve bütün bunlar «sihirlis büyük mağazalar sayesinde olacakmış. Kanımızca «sihirli» olan mağazalar değil, başbakan Naim Talü olsa gerek! 

Başbakan Talü, daha Türkiye Merkez Bankası Müdürü'yken durmadan artan hayat pahalılığının, daha somut olarak da fiyat artışlarının, tek sorumlusu olarak aracıları gösteriyor, büyük mağazalar kurularak aracıların ticaretten atılmasını ve böylece de pahalılığın önlenmesini öneriyordu. Şimdi de başbakan olunca, daha doğrusu başbakan yapılınca, ana amacı hakikaten de pahalılığı önlemekmiş gibi bir tavır takınarak, işi oldu bittiye getirmek istiyor. 

Aslında meselenin içyüzü hiç de bu değildir. Talü büyük banka sermayesinin, kodaman iş çevrelerinin adamıdır. Bu yüzden de, bilhassa başbakan olarak onların menfaatlerini savunmasından ve bu çevrelere yeni yeni vurgun ve kâr alanları sağlamaya kalkışmasından daha tabii bir şey olamaz. Nasıl ki, teklifi de büyük mağazaların büyük sermayenin eline verilmesini, bu çevrelere geniş krediler ve devlet desteği sağlanmasını öngörmektedir. Talü'ya göre esnaf ve zanatçının yaşama hakki yoktur. Bütün mesele zaten bunun etrafında dönüyor, 


Buna karşılık, başında bulunduğu partinin dargelirli vatandaşın menfaatlerini savunmasını öneren CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit şöyle diyor: 

«Türkiye'de büyük pazarlama örgütlerine ihtiyaç vardır. Fakat bu örgütler aralarında birleşecek olan üreticiler, tüketiciler, esnaf ve zanatçılar eliyle kurulmalıdır. 
Büyük mağazacılığa ilke olarak karşı değiliz, ancak devlet yardımiyle, büyük sermaye tekeline verilmesine karşı çıkmaktayız.» 

Fakat Naim Talü başkanlığındaki bir hükümetin buna yanaşmasına imkân var midir? Hele kendiliğinden yanaşması olanak dışıdır. Fakat Türkiye'de küçük ve orta halli esnaf ve zanatçılar hayli büyük bir zümreyi teşkil eder ki, elbirliği ile haklarını savundukları takdirde Talü hükümetini pekalâ zorlayabilirler. 

Esnaf ve zanatçı kesiminin bir güç olarak gözönünde tutulduğunu ve Talü'nun teklifi kimler tarafından desteklendiğini göstermek için küçük bir örnek verelim, AP genel başkanı Demirel, gazetecilerin bu konudaki bir sorusunu şöyle cevaplandırıyor: 

«Hükümetin büyük mağazalar kurulması hakkındaki teklifine hiç de karşı değiliz. 
Büyük mağazaların açılmasından esnaf ve zanatkârın zarar görecek yolundaki görüşlere de katılmıyoruz.» 

Demirel hem büyük mağazaların açacağı vurgun imkânlarını engellemek istemiyor ve bunu gizlemiyor, hem de esnaf ve zanatçıyı karşısına almaktan kaçınıyor. 

Bütün bunlardan sonra ortaya sipsivri bir gerçek çıkıyor: Başbakan Naim Talü ve etrafındakiler, aralarından çıktıkları büyük sermaye gruplarına, büyük mağazalar yoluyle yeni bir fırsat yaratmak çabasındadır. Talü zenginlerin daha zengin olmasını, fakirin daha da fakirleşmesini, üretici, tüketici, esnaf ve zanatçının hesabına gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve bu niyetini, «pahalılık ancak böyle ortadan kalkar» sözleriyle gizlemiye yelteniyor. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ve gelişme seviyesi gözönünde bulundurulursa, memleketimiz ayarında hiçbir kapitalist ülkede büyük mağazalar kurmakla ne pahalılık önlenebilmiş, ne de bu mağazalar esnaf ve zanatçınin yerini tamamiyle alabilmiştir. İşte bunun içindir ki, daha önce belirttiğimiz gibi büyük mağazalar kurmakla pahalılığı olsa olsa yalnız «sihirli» bir el önleyebilir. Talü'nun «sihirli» bir ele sahip olduğunu kabul etsek bile bu tip tedbirlerle pahalılığın kalkacağına inanamayız. Bu mağazalarla ulaşılacak amaç ortadayken nasıl inanılır? 

A. Yaman 


Halktan yana aydınları yıldırma denemeleri 


Geçenlerde Türk kültür ve bilim hayatı acı bir kayba daha uğradı: Memleket çapında tanınmış, ilerici bilime yaptığı katkiyle adını yabancı ülkelerde de duyurmuş 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bilim adamlarımızdan profesör Mustafa Akdağ'ı kaybettik, Mustafa Akdağ Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşması başlıyacağı bir sırada yumdu hayata gözlerini. 
Bu olay, yakın bir geçmişteki bir benzerini hatırlatıyor bize. Bundan birkaç ay önce, değerli kültür ve sanat adamlarından profesör Sabahattin Eyuboğlu'nu da aynı şekilde kaybetmiştik, O da prof. Akdağ gibi uzun zaman tutuklu kalmış, ağır baskılara tabi tutulmuştu. Sonra da, MİT'in hazırladığı iddianamelere ve uydurma dosyalara göre, ağır ceza talebiyle, yargılanmaya başlanmıştı. Çektiği maddi ve manevi ıstıraplar ve özellikle düzmece suçlamalar bu değerli kültür adamını o kadar yıprattı ki, daha fazlasına dayanamâyacak derecede yorulan kalbi çarpmaz oldu. 


Böylelikle cunta idaresinin, sıkıyönetimcilerin, gericilerin, baskı ve terörü halktan yana, yurtsever iki bilim adamının daha hayatına maloldu. 


Baskı ve terör, tutuklu bulunan yurtseverlere yapılan çağdışı işkencelerin ardı arası kesilmiyor. Geçenlerde gazetelerde yayınlanan bir fotograf, sadece memleketimizde değil, birçok dış ülkelerde de kamuoyunun tüylerini ürpertecek nitelikteydi. 
Fotografta, yazar ve çevirmen Süleyman Ege, ağır işkencelerden sonra kaldırıldığı hastanede, ayakları zincire vurulmuş bir halde görülüyordu. Süleyman Ege, dünyanın hemen her ülkesinde bilimsel kitapların başında yer alan Marks, Engels ve Lenin gibi büyük düşünürlerin bazı eserlerini dilimize çevirmişti. Ve bu eserlerden dördünün çevirisi için, herbirinden yedişer buçuk yıl olmak üzere, tam 30 yıl hapis cezasına ve 16 yıl da sürgün cezasına çarptırılan Ege iki yıldan fazla bir zamandır hapiste yatıyordu. Sıhhati çok kötüleştiği ve hayatı tehlikede olduğu halde gereken tibbi yardimi görmemişti. «Sol Yayınlar» yöneticisi Muzaffer Erdost'un durumu da Süleyman Ege'ninkinden farklı değildir. O da iki yılı aşkın bir zamandır cezaevinde yatmaktadır. Yayınladığı üç kitaptan dolayı hakkında verilen ağır hapis cezasının toplamı 22,5 yıldır. Üstelik 12 yıl da sürgün cezası var. 


Tutuklu bulunan bilim ve sanat adamları, yazar ve gazeteciler saymakla bitecek gibi değildir. Bir kitap yayımlayan veya çeviren, bir yazı yazan aydılara verilen cezaların hesabı bilinmiyor. «Küba'da Sosyalizm ve İnsanlar» adlı kitabı dilimize çevirdi ve yazdığı bir oyunla «komünizm propagandası» yaptı diye «suçlu» sayılan yazar ve çevirmen Can Yücel 15,5 yıl ağır hapis ve 5 yıl sürgün cezasına çarptırildi. Dünya çapında ün yapmış film sanatçısı ve yazar Yılmaz Güney iki yıldır tutuklu bulunmakta ve ağır ceza talebiyle askeri mahkemede yargılanmasına devam edilmektedir, «Lenin, Hayatı ve Eserleri» adlı kitabı dilimize çeviren yazar Rasih Nuri İleri hakkında sıkıyönetimce verilen hapis cezası da 7,5 yıl. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyoloji Asistanı ve «Doğu Anadolunun Düzeni» adlı kitabın yazarı İsmail Beşikçi, askeri mahkemenin verdiği 8 yıl 4 aylık cezayı çekmek için hapse atılmıştır. 


«Sömürücüye Yumruk» gazetesinde yayınlanan yazılar yüzünden, bu gazetenin yöneticisi Ahmet Hamdi Dinler 8,5 yıl ağır hapis ve 2,5 yıl sürgün, «Öncü İşçi» gazetesinin sorumlusu Mete Dural ise 7,5 yıl hapis ve 2,5 yıl sürgün cezasına çarptırıldılar, Eski savcılardan Şiar Yalçın, «İleri» gazetesinde yayınladığı bir yazıdan dolayı 9 yıl, Zeki Kılıç «Emek» dergisinde yayınlanan bir yazısından dolayı 1,5 yıl, şair 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Ozkan Mert bir şiir kitabından ötürü 1,5 yıl, «Dost» yayınları yöneticisi Nezihe Meriç te yine yayınladığı bir şiir kitabından dolayı 15 yıl hapis cezasına mahküm edildiler. 

Türkiye Öğretmenler Sendikası başkanı, dünyaca tanınmış yazarlarımızdan Fakir Baykurt ve daha bir çok öğretmen, Ankara Üniversitesi Hukuk profesörlerinden Alacakaptan ile arkadaşları ve daha nice nice yurtsever bilim, edebiyat, fikir ve sanat adamı, ilerici görüşleri savundukları, ülkemizin bağımsızlığını ve halkımızın sefalet ve karanlıktan kurtulmasını istedikleri için çağdışı ağır baskılara tabi tutuluyorlar. 

«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» diyen Atatürkün kurduğu Türkiye cumhuriyetinde, bugün dürüst aydın olmak, yurtseverliğin ve halkseverliğin gereklerini yerine getirmek suç sayılmaktadır. 


G. Oren 


Edebiyat köşesi 
MASAL DÜNYAMIZ 


Geçenlerde, çağdaş Türk dilinin en büyük ustası Nazım Hikmet'in Toplu Eserlerinin 8. cildi yayınlandı. Daha evvelkiler gibi 500 sayfaya yaklaşık olan-bu ciltte, yüce sanatçının kaleme aldığı masallara da yer verilmiştir. «Yurdun Sesi» okuyucularına 8. cildin yayınlandığını müjdelerken, iki küçük masalı sunmakla sevinç duyar. 


OĞLUMA MASAL | 


Bir varmış bir yokmuş, oğlum, yeryüzünün birbirinden ırak üç bucağında bir boy- da, bir yaşta üç delikanlı varmış, oğlum. Yeryüzünün birbirinden irak üç bucağındaki üç delikanlı ne birbirlerini görmüşlermiş, oğlum, ne de birbirlerinin adını sanını duymuşlarmış. : 

Gelgelelim, yeryüzünün birbirinden uzak üç bucağında yaşıyan bu üç delikanlı, «sonsuz sağlık» tasını bulmak için bir saatte, bir günde, bir yılda yurtlarından yola çıkmışlarmış, oğlum .. . 

«Sonsuz sağlık» tası dağlarla dağların ardında, kanlı bir kuyunun içindeymiş. 
Dağlarla dağların ardındaki kanlı kuyuda gizlenen «sonsuz sağlık» tasını bulmak için birbirinden irak üç ülkede yaşıyan üç delikanlı birbirinden ayrı üç yola sapmışlar, oğlum. 


Birinci delikanlı yürümüş, yürümüş, aşınmış demir çarıkları, demir sopası, bir söğüt dalı gibi incelmiş, yölunun yarısında oturmuş biraz dinleneyim diye. Gözleri kapanmış yorgunluktan birinci delikanlının. Bir de birinci delikanlı gözlerini açmış ki, oğlum, başucunda elleri kanlı, gözleri sürmeli güzeller güzeli bir kız duruyor. Kız: «Böyle nereye delikanlı?» demiş. Delikanlı; «Sonsuz sağlık tasını» bulmıya demiş. 
Kız: «Sonsuz sağlık tası dağlarla dağların ardındaki kanlı kuyudadır. Oraya ulaşmıya yaşaman yetmez. Günleri: sayılı olanlar, sayılı günlerini tatlı geçitmeli. Sen arısın, ben çiçek. Burada benimle kal. Balımı al» demiş. 

Birinci delikanlı eğmiş başını oğlum. Kalmış'yoldd. 

Birinci" delikanlı yarıyolda kalmışken; ikici delikanli yürür de yürürmüş; yürür de yürürmüş. Yorulup uyuya kalmıyayım diye bir yandan bıçağıyla yaralar açarmış gövdesinde, bir yandan da yaralara tuz eketmiş. Ağrıları öyle çokmuş ki ikinci delikanlının; oğlum, yorgunluğu .duymazmış; yalnız susuzluktan: dili- yapışırmış.damağına, Öyle bir susamış ki, ikinci “delikanlı, oğlum, karşıda; pırıl pırıl yanan bir su görünce tutamamış kendini koşmuş suyun başına. Su güneşin altında altın gibi. ışıldarmış. İkinci delikanlı bir yudum içmiş altın sudan, öyle bir serinlik duymuş ki, oğlum, bir daha su başından ayrılmamış. Kalmış yolunun üçte ikisinde. 

Birinci delikanlı yarıyolda, ikincisi yolun üçte ikisinde kalmışlarken, üçüncü delikanlı yürümüş. Susarmış, içmezmiş yoluna çıkan içintili sudan; yorulurmuş, dinlenmezmiş elleri kınalı, gözleri sürmeli güzeller güzelinin dizinde ... Yürümüş te yürümüş, yürümüş te yürümüş, Böyle yürüyen sona erer oğlum. 

Sen de onun gibi yorulmadan, sen de onun gibi inanarak yürü oğlum. İnanan sona erer... 


OĞLUMA MASAL Il 


Bir varmış bir yokmuş, oğlum, yıllardan bir yıl, ülkelerden bir ülkede kafasının bilgisi, yüreğinin iyiliğinden çok, yüreğinin iyiliği kafasının bilgisinden geniş bir aksakallı adam varmış. 

Aksakallı adamin yaşadığı ülkenin en büyük şehrinin en kalabalık açıklığında gözleri pırıl pırıl değerli taşlardan yapılmış, saçları som gümüş, gövdesi som altından, binbir adam boyu yüksekliğinde bir put dikili dururmuş, Bilgisi iyiliğinden iyiliği biligisinden çok aksakallının yurttaşları bu puta taparlarmış, oğlum. İyiliği, kötülüğü, verimliği, kısırlığı, güzelliği, çirkinliği bu binbir adam boyundaki putun yarattığını sanırlarmış. 


Yalnız bizim aksakallı adam bu puta inanmazmış, oğlum. İlkönceleri bu inanmayışını içinde gizlemiş durmuş, ancak yaşı ilerledikçe içinde gizlediği, ağır bir taş gibi başlamış yüreğine çökmeğe ve günün birinde dayanamamış artık putun dikili durduğu açıklığa giderek şöylece haykırmağa başlamış: 

«Bu, gözleri pırıl pırıl değerli taşlardan yapılmış, saçları som gümüş, gövdesi som altından puta ne diye tapıp durursunuz? Onu siz kendi ellerinizle diktiniz buraya. 
Kafanızla ellerinizin yarattığını sanıyorsunuz. Başsız, sonsuz, durmadan değişen, yaratılmamış yaratılışın dışında bir varlık yoktur. Yıkınız bu putu yurtdaşlarım . .. 

Bilgisi iyiliğinden, iyiliği bilgisinden çok olan koca kişinin bu sözlerini dinleyenler ilkönce anlamamışlar, sonra şaşmışlar, daha sonra kızmışlar, en sonra da yerden iri iri taşlar alarak başlamışlar onu taşlamağa, oğlum. Bir taşlamışlar, iki taşlamışlar, aksakallının ak sakalı kızıl kana boyanmış, gelgelelim o susmamış. Doğru bul- 


19 


duğunu, düsündüğünü, susmadan söyledikçe başlamış aksakallı gençleşmeğe, gençleştikçe sesinin gürlüğü artmış, sesinin gürlüğü çoğaldıkça gençleşmiş. 

İşte böylelikle, oğlum, aksakallı adam taş yağmuru altında sonsuz gençliğe ulaşirken, onu taşlıyanlar kocamışlar, belleri bükük, elleri titrek putlarını koruyamaz olmuşlar. Sonsuz gençliğe kavuşan, yüreği bilgisinden, bilgisi yüreğinden daha yılmaz adam bir yumrukta devirmiş binbir arşın boyundaki putu. 

Sen de inanmadığına inanmadığını söylemekten çekinmez, inandığın için taşlanmağı göze alırsan; o yıllardan bir yıl, ülkelerden bir ülkede yaşayan iyiliği bilgisinden, bilgisi iyiliğinden çok adam gibi sonsuz gençliğe kavuşursun oğlum. 


Nazım Hikmet 
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Bu sayfa sizin 


Sonra Emekli Sandığı devlet sırlarının gizli olduğu bir devlet dairesi değildir. 

Vatandaşın devlet dairesine girip kendi işini takip etmesi izine mi bağlıdır? 
Amme hizmeti yapan müesseselerde vatandoş zaten «Toplantı var» sözü ile içerde yapılan özel sohbetlerden tedirgindir, işler yürümemektedir. Bu yürümegetirmek isteyen vatandaşı da kapıdan içeri sokmayınca artık işin sonunu siz hesaplayın. 


(Adı ve adresi mahfuz bir vatandaş) 


* 


Mısırı 80 kuruşa sat 325 kuruşa satın al 


Her vesile ile, gerek hükümet makamlarından, gerek ilgili kuruluş yetkilileri- nin beyanlarından biz çiftçilere mümkün olduğu kadar ucuz ve kaliteli tohumluk temin edildiği, bizlerin tüccar ve tefeci eline bırakılmayacağı belirtilmektedir. 
Bu beyanlar bizlere ulaşıncaya kadar çiftçi sattığı mahsulü tohum olarak üç misli fiyatla ve peşin para ile almaktadır. Bir misal olarak Manyas Ziraat Teknisyenliğinin bu husustaki tutumunu gösterebiliriz. Manyas Ziraat Teknisyenliği, 
Ziraat Odası aracılığı ile ve peşin para karşılığı 325 kuruşa mısır tohumu sattırmaktadır. Biz mısırlarımızi 80—100 kuruştan ancak satabilirken 325 kuruşa tohum alınca, acı acı düşünüyoruz. Acaba bu mısır hangi hamiyetperverlerin gayreti ile 
325 kuruşa çıkmıştır. Bu hususta bizleri 
aydınlığa kavuşturacak bir makam, bir yetkili yok mu? 


Manyas Çiftçileri 


Seçimden seçime 


Kars ilinin Aradahan ilçesi Taşlıdere köyü, senelerden beri seçimden seçime politikacıların uğrak yeri olmuştur. Her seçimden önce köyümüze gelen partilerin aday ve temsilcileri, türlü vaatlerde bulunurlar, reylerimizi almak için. Bu defa 1973 seçimlerinin arifesinde köyümüzün bütün sakinleri politikacılara çok kizgin ve kırgındır. Sakın köyümüze uğramasınlar. Zira öteden beri yaptıkları vaatlerin hiç birini yerine getirmediler. 
110 haneli köyümüzde elektrik, su ve 
okul yoktur. 

Anlayacağınız dertlerimiz pek çok, Seçimlerden önce bu dertlerimize bir çare bulamadıkları takdirde lütfen politikacı efendiler köyümüz halkından rey almak veya konuşup bizleri kandırmak için uğramasınlar. 


Ardahan — Taşlıdere köyü sakinleri 


* 


S. Sigortalardan gayret. ..! 


Ben, çoluk çocuğumun rızkı ve nafakası için yuvasından çok uzaklarda Almanya'da çalışan, sözde Türk vatandaşıyım! Her sene yenilenmesi gerekli olan, herkesin bildiği gibi yetkililerin de çok iyi bildiği çocuk beyanamemi sadece tasdik için 2 Mart 1973 tarihinde Sosyal 
Sigortalar Kurumunun Ankara, Çankaya şubesine akrabam vasıtasiyle elden verildi. Ve en geç 15 güne kadar buradaki adresime gönderileceği söylendi. Aradan bu kadar uzun zaman geçince 2 Nisan 1973 tarihinde genel müdürlüğe de bir mektup yazdim. Fakat maalesef her ikisinden de bir cevap çıkmadı. 


İlyaz Akyol, Bremen 
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